Schaduw van de nacht

»DE WIND JOEG OVER DE HEUVELS EN DEED DE BOMEN KREUNEN
ALS OUDE MANNEN. IN DE VERTE SLOEG EEN TAK TEGEN EEN
VERWEERDE SCHUUR, HET GELUID WEERKAATSTE OVER DE LEGE
VELDEN. SAM TROK ZIJN JAS STRAKKER OM ZICH HEEN EN FLOOT
TUSSEN ZIJN TANDEN.

“SHADOW! HIER, JONGEN!”’

Z1JN STEM WERD OPGESLOKT DOOR DE NACHT. HIJ STOND OP DE
OPRIT VAN HUN KLEINE BOERDERIJ, EEN EENZAME PLEK AAN DE
RAND VAN HET BOS.

ACHTER HEM BRANDDE NOG LICHT IN DE KEUKEN, WAAR ZIJN
MOEDER DE AFWAS DEED. DE GEUR VAN HOUTVUUR EN
VERSGEBAKKEN BROOD HING IN DE LUCHT, MAAR SAM VOELDE
ALLEEN DE KOU VAN IETS DAT HIJ NIET KON PLAATSEN.

SHADOW HAD HEM ALTIJD BEGROET ZODRA HIJ THUISKWAM VAN
SCHOOL. DE HOND WAS NOOIT VER WEG. MAAR NU WAS HIJ
NERGENS TE BEKENNEN.

SAM LIEP DE TRAP AF EN VOLGDE HET PAD NAAR DE SCHUUR. DE
DEUR STOND OP EEN KIER, DE OUDE SCHARNIEREN KRAAKTEN BIJ
DE WINDVLAAG DIE LANGS HEM HEEN STREEK. HIJ HAALDE DIEP
ADEM EN STAPTE NAAR BINNEN.

“SHADOW?”’







