Kapitein op vakantie




Na het duel met Kapitein Snorhaar voelde Bear zich
de koning van de zee. Hij poetste zijn ooglapje, zette
Zijn hoed scheef en zei plechtig:

“ARRR, een piraat moet ook weten wanneer hij
rust verdient. Het is tijd voor.. vakantie!”

“Vakantie?” Vroeg Oliver. Piraten gaan toch niet op
vakantie?”

“Wel als ze mij zijn,” zei Bear zelfverzekerd. “Opa
Coala- Bear zei altijd: na plunderen komt
luieren.

En zo bouwde Bear zijn eigen vakantieoord in de
woonkamer.

Twee stoelen, een oude handdoek ertussen
gespannen: ziin hangmat .

Een plastic beker met limonade zijn
kokosnootdrankje .

En naast hem, een schaal vol koekjes: zijn
piratenbuffet .




“Zie je wel?” Zij Bear terwijl hij in de hangmat plofte.
“ De perfecte tropische eiland ervaring!”

De stoelen kraakten gevaarlik.

“Maar kapitein,” zei Oliver, “ dit is gewoon de
woonkamer.

“Onzin!” riep Bear. “ Kijk: palmbomen!” Hij wees naar
een scheve lamp met een sjaal eromheen.

“En golven!” Hij maakte zelf een luid Whooooshhh
-geluid

En daar.. de kokosnootpiraatjes!”

“De wat?”
Plots rolden een paar rubberen ballen van de trap.
BOINK, BOINK, BOINK .

“De kokosnootpiraatjes!” krijste Bear. “Ze gooien
waterballonnen!”




Hij dook in de hangmat, maar die sloeg meteen om.
Met een klap belandde hij op de grond. Zijn
koekjestrommel viel overal om hem heen.

“Dat was geen vakantie,” mompelde Oliver.

“Jawel!” piepte Bear terwijl hij met volle mond kruimels
van de vioer schraapte. “ De beste vakantie ooit. Alleen
een beetje..kort.

Toen keek hij ineens ernstig. Hij trok zijn kaart weer
tevoorschijn, vlekkerig en oud.

“Vakantie is voorbij, "zei hij zacht. “De schat van Opa
wacht nog steeds. En we komen dichterbij..”

Zijn ogen glommen in het schemerlicht. Het was
duidelijk: de rust was over. Het volgende avontuur
lonkte .




