Yroloog

De wind ruist zacht door het open raam van het
klaslokaal.

Het is lente.

De geur van papier, krijt en ochtend zon vult de ruimte.
Voor het bord staat een man met warrig haar, een zachte
glimlach en ogen waarin iets glanst dat niet van deze
wereld lijkt.

Zijn naam is Meneer Foezel.

De kinderen in de klas zitten ademloos te luisteren.

Op het bord heeft hij een tekening gemaakt, een schip met
een grote zeilende mand, en een beer met een hoed aan
het roer.

Erboven staat in sierlijke letters:

“De Whsrmand é)WAy”

“En z0”, zegt hij, “voer Kapitein C.Bear verder, over zeeén
van dromen, waar alleen echte moed je heen kan
brengen.”

Een meisje op de eerste rij steekt haar hand op.
“Maar meneer,” was het echt gebeurd?”



