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De nacht ging langzaam voorbij. Toen de zon de kamer
weer vulde met licht, stond Bear al klaar, zijn jas
rechtgetrokken en zijn hoed fier op zijn kop.

“Vandaag, " zei hij plechtig,” wordt de dag dat we de
schat vinden. En vandaag wordt de dag dat ik bewifs dat
ik niet alleen stoer lijk.. maar echt een held ben.

De kaart leid ons naar de laatste plek: een donkere hoek
achter de bank. Met veel moeite sleepte Bear er een kistje
vandaan. Hij zette het voor zich neer, zijn pootjes trilden
van spanning.

“Dit is het. De ultieme schat van Opa Coala- Bear.”

Hij tilde de deksel op - maar het zat muurvast.
Geen beweging in te krijgen.

Bear gromde, trok, duwde, sprong erop..
maar de kist bleef dicht.




“Dit..is..de..ultieme..test!” hijgde Bear.

En toen gebeurde het: door al het gewiebel schoof de
Wasmand Express opzij en kwam scheef te hangen op
de rand van het vioerkleed. Nog één zet en het hele
schip zou kantelen.

“Scheepsjongen!” riep Bear. De Wasmand Express
glijdt weg! Als we niks doen, zinkt ons schip!”

Oliver keek paniekerig naar de mand. “Wat nu?”

Bear keek naar de kist, toen naar de mand. Zijn ogen
vulden zich met vastberadenheid.

“Een echte piraat kiest altijd voor zijn bemanning.”
Met een strijdkreet sprong hij naar voren. Zijn pootjes

ploften op de vioer, hij zette zich schrap en duwde met
al zijn kracht tegen de Wasmand Express.




“Duw! Duw! Duw!” gromde Bear.

De mand schoof centimeter voor centimeter terug, tot hij
weer stevig op het kleed stond.

Bear zakte neer, uitgeput maar trots.

“Je hebt het gedaan, ” zei Oliver vol bewondering. Je hebt
je schip gered.”

Bear hijgde, en glimlacnte breed. Niet alleen het schip. lk
heb mijn bemanning gered. En dat.. maakt een piraat tot
een held.

Samen draaiden we ons naar de kist. En opeens- KLIK !-
sprong de deksel vanzelf open. Alsof de schat zelf
besloten had dat Bear zich eindelijk waardig had
bewezen.

Binnenin schitterde het. Geen goud. Geen diamanten.
Maar stapels koekjes, netjes verpakt in blikjes met
gouden randjes.




Bear’s ogen weden groot. Hij pakte er eentje, rook
eraan en zuchtte van geluk.

De legendarische Koekjes van Opa Coala-Bear..”
fluisterde hij. “ De grootste schat van allemaal.”

scheepsjongen bent. En omdat een held altijd deelt.”

En zo eindigde het eerste grote avontuur van Piraat
C.Bear. Hij had stormen doorstaan, vijanden verslagen,
Zijn angst onder ogen gezien en bewezen dat zelfs een
knuffelbeer een echte held kan zijn.

Maar diep in zijn ogen glinsterde al een nieuw plan.
Want eén ding wist Bear zeker: dit was nog maar het
begin.

ARRR !lriep Bear vrolijk. “ Op naar het volgende
avontuur!”




